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Deel 7: Winkeldochters in 
steraanbieding. Herinneringen van een 
boekenfundamentalist (2014)

Deel 7 ½:  Harelbeke in de literatuur. 
Een literair-historische benadering 
(2015)

Deel 8: Boekanieren in Bibliopolis. 
Deugddoende bekentenissen van een 
boekenminnaar (2016)

Deel 9: Dode letters. Over de 
oneindige bibliotheek, alleslezers, niet-
lezers, ongelezen boeken, onleesbare 
boeken, net niet verschenen boeken, 
ongeschreven boeken en onuitgegeven 
manuscripten (2017)

Deel 10: Aankomen in Boekzele. 
Itinerarium van een bevlogen 
boekenziel (2018)

Deel 11: De zegeningen van het 
boekenschap. De fantastische wereld 
van de boekhandel en het antiquariaat.

De cyclus Het menselijk tekort bij een 
teveel aan papier behelst een niet 
nader bepaald aantal delen.

Deel 1: Zot van boeken. Over 
boekengekte als levensdrang (2008)

Deel 2: Het syndroom van Spitzweg. 
Mijn leven als boekenwurm (2009)

Deel 3: Manieren van ordenen. Over 
het verzamelen van boeken en de 
‘problemen’ die ermee gepaard gaan. 
Van feitelijk gebeuren tot conceptueel 
idee (2010)

Deel 4: Er zijn nooit te veel boeken, 
er zijn alleen te veel mensen. De 
lotgevallen van een bibliofiel (2011)

Deel 5: Buiten zinnen van leeswoede. 
De vrolijke avonturen van een 
boekenneuroot (2012)

Deel 6: Als de tafel wankelt, komt een 
boek het meest van pas. Citaten en 
gezegden over bibliofilie, bibliomanie…  
(2013)

Sinds de publicatie van Zot 
van boeken. Over boeken- 
gekte als levensdrang 
(2008) heeft Jan Van 
Herreweghe niet stil 
gezeten. Wat oorspron- 
kelijk werd opgezet 
als een reeks van vier 
boeken over boeken, is 
inmiddels uitgegroeid tot 
een project dat als on- 
eindig kan worden be- 
schouwd. Een oneindige 
bibliotheek over boeken 
dus als onderdeel van de 
‘oneindige bibliotheek’ 
die Jorge Luis Borges 
voor ogen had. In deze 
reeks boeken maakt 
de lezer onder andere 
kennis met aspecten 

als bibliofilie, bibliomanie, bibliokleptomanie, bibliofagie, 
biblioklastie, péladanomanie, bibliofobie, het ordenen 
van boeken, de psychologie van het verzamelen, 
boekverbrandingen… enzovoort. Samen vormen ze een 
ratjetoe van verhalen die enerzijds erkenning brengen en 
anderzijds verwondering opwekken. Met een boek ben je 
nooit klaar. En boeken bepalen nu eenmaal het lot van 
mensen.

Jan Van Herreweghe (°1958) is bibliothecaris in de 
Stadsbibliotheek van Harelbeke. Zijn belangstelling voor 
boeken en literatuur in het bijzonder kreeg hij pas op 
17-jarige leeftijd met een herexamen Nederlands. Sinds 
die tijd heeft die interesse alleen maar exuberantere 
vormen aangenomen.

Itinerarium van een bevlogen boekenziel


